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Wat levert het me op?

Hoe vaak zijn we niet bezig met die vraag.
Een aankoop: een verbetering aan je huis,
een apparaat aanschaffen, een vakantie
boeken. Wat heb ik er aan? Als me dat
zoveel kost aan geld en of tijd — is me het
dat waard? En ben ik na verloop van tijd
nog steeds tevreden?

Kijken we ook zo naar de kerk? Is de gang
naar een kerkdienst de moeite waard? Is
het voor mij voordelig om onderdeel van
een grotere gemeenschap te zijn? Zie ik
er genoeg van de traditie en het
geloofsleven van mijzelf en mijn
voorgeslacht? Ervaar ik het evangelie?
Herken ik de bijbelse boodschap?

Of gaat het in de kerk om meer dan alleen
de vraag wat het voor mijzelf oplevert?
Gaat het misschien om iets wat boven
ons uitstijgt. Wat ongrijpbaar is en waar
we soms even iets van zien en ervaren. En
wat dan weer net buiten onze horizon
lijkt te liggen. Maar soms onverwacht in
volle glorie toch aanwezig blijkt te zijn.
Ook voor deze Kerkklank zijn velen bezig
geweest om dit blad te vullen met
verhalen over het komende seizoen en
wat er in onze kerkelijke gemeenschap
gebeurt. Veel leesplezier!
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Overdenking

Floaten met God door je leven

Het werd me door een vriendin aangeraden om te doen. Daar lag ik dan te drijven, op mijn rug in
een laag water met 500 kilo magnesiumzout. Het was een beetje vervreemdend. Het kniehoge
water is te vinden in een soort grote badkuip, die overdekt is en dicht gaat. Je gaat op je rug liggen
en blijft dan ineens drijven. Net zoals bij de dode zee in Israél. Hierdoor ontspant je lichaam en
komt het tot rust, waardoor je er met meer energie uitkomt.

Langzaam drijf je dan een beetje heen en weer. Alsof een onzichtbare hand je draagt. Soms golft
het water een beetje, maar toch blijf je drijven. Pure ontspanning en even nergens aan denken.

‘De Heer zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk
en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit
opdroogt! Zegt Jesaja 58:11 over God. David zegt hetzelfde in veel bekendere woorden in Psalm
23:1-2: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en
voert mij naar vredig water!

God als plaats in je leven waar je altijd terecht kan. Je bron bij wie je kan zijn. Die er altijd is, je altijd
draagt, je altijd wil leiden. Veel van wat Hij voor je doet, zie je vaak niet. In het dagelijks leven gaat
het vaak langs ons heen. Totdat je ineens stil staat en tijd neemt om te kijken. Achterom naar wat is
geweest, maar juist ook in het nu. Ontdek en zie je ineens die onzichtbare hand, die je al die tijd
draagt en leidt. Waardoor je blijft drijven als het water golft. Bij wie je ontspant en de mooie kanten
van het leven viert.

Zo kan je Hem op een onverwachts moment ineens tegenkomen. Zomaar, als je in een
magnesiumbad ligt te floaten. Zo gaat God floatend met je door het leven. En jij met Hem.

Hartelijke groeten, ds. Yvonne




In gesprek met koster Janneke

Janneke Meijer-Schulenburg

met pensioen.

Het is 25 juli als we afspreken met Janneke.
Janneke is geboren in Nijverdal in een gezin
met 9 kinderen. Nadat ze haar school had
afgemaakt ging ze werken als kraamverzorgster
in Almelo. Ze ontmoette Harry enin 1979
stapten ze in het huwelijksbootje, waarna ze
naar Zoetermeer vertrokken. Na enige tijd
verhuisden ze naar Pijnacker. Janneke en Harry
kregen 4 zoons. Op een gegeven moment
vroegen zij zich af of ze wilden dat hun
kinderen in het westen groot zouden worden.
Het antwoord was nee eigenlijk willen we terug
naar het oosten. Harry vond werk in Zwolle en
het gezin vond een woonhuis in Hardenberg.
Een plaats met veel basisvoorzieningen. Een
keuze waar ze nooit spijt van hebben gekregen

Van kraa mverzorgster naar

koster

Hoe, zo vragen we Janneke, ben je ertoe
gekomen om koster te worden. Janneke vertelt,
nadat ze als kraamverzorgster had gewerkt was
ze toen de kinderen werden geboren
thuisgebleven. Toen de kinderen naar school
gingen dacht Janneke ik ga weer aan de slag,
maar waar vind je een baan die past bij de
schooltijden van de kinderen. Er kwam een
vacature voorbij voor koster en schoonmaker
van de Stephanuskerk, omdat koster Hamberg
met pensioen zou gaan. Voor het Hoge Doel
was een beheerder. Het takenpakket paste
uitstekend in de agenda van Janneke. Zondags
en overdag kon zij de taken uitvoeren. In 2013
ging zij ook helpen in de Hoftekerk bij het
kosteren en schoonmaken.

Wat is het mooiste aan koster
zijn?

Het mooiste zo zegt Janneke zijn voor mij de
contacten met de mensen. Mensen zijn mij
dierbaar. Omzien naar elkaar, even contact,
voor elkaar zorgen. Bijvoorbeeld als iemand
moet hoesten even een glaasje water geven of
het bieden van ondersteuning als iemand
onwel wordt. Maar ook het samen zingen vind
ik geweldig.

Wat is het minst leuke aan het

koster zijn?

Het minst leuke zegt Janneke, nee, dat is er niet.
Zelfs het alleen schoonmaken in de kerk vond ik
leuk. In de kerk heb ik echt het gevoel dat ik in
Gods huis ben. Toen ik 16 jaar was is mijn vader
overleden. Toen ik daarna in de kerk kwam
overviel mij een groots gevoel. Overweldigend
gevoel. Verwondering van binnenuit. Dat
gevoel is er nog altijd als ik in de kerk ben. In de
tijd dat ik koster was in de Stephanuskerk ben ik
enorm geholpen en bijgestaan door Wim
Eggengoor en Arie de Leeuw.

Anekdote:

Hetwaseenwintermet sneeuw ook op de
: gen. Mensen kwamen naar de
kark. Lapend, zo ook de predikant en

: nraadsleden. Met sneeuw aan de
schoenen dachten de heren, want dat
‘waren het, zo door te kunnen lopen naar
de consistorie. Janneke stak daar een
stokje voor. Niet door iets te zeggen, maar
door met haar ogen te laten weten dat dat
toch echt niet de bedoeling was.




Meijer-Schulenburg

Hoe voelt het om met pensioen
te gaan?

Eerlijk zegt Janneke: “Ik kan het me haast niet
voorstellen’, maar zegt ze er snel achteraan “Ik
stop niet hoor! Ik ga door als vrijwilliger. Harry
bedient dan de beamer, Janneke is koster. Ock
blijf ik de kerkblaadjes op zaterdagmorgen
doen. Even een praatje op zaterdagmorgen.
Gezellig. Het zal nog wel even zoeken zijn waar
we straks gaan zitten in de kerk, maar dat komt
vast ook goed.

Contact met predikanten,

kerkelijk werkers etc.

Janneke zegt dat de samenwerking met hen
altijd heel prettig was. De één is wat meer
benaderbaar dan de ander, maar het was altijd
heel fijn samenwerken.

Toekomst

Zij ziet toekomst voor de kerk. Er zijn jonge
mensen nodig voor het voortbestaan van de

kerk, dat wel, maar Janneke houdt goede moed.

“Wij moeten positief blijven’, zegt Janneke.

Hobby’s

Janneke zegt dat ze niet zoveel hobby’s heeft,
maar hun 9 kleinkinderen, 7 meisjes en 2
jongens geven veel vreugde. Ze zijn geen vaste
oppas opa en oma, maar als het nodig is staan
ze paraat. Vroeger naaide ik nog wel eens. Maar
nu is wandelen toch wel een grote passie.

Ineke en Rezina

Een speciaal bloemstuk voor het afscheid van
Janneke. Een symbolisch gebaar voor je
gastvrijheid (koffiekan), betrokkenheid (vetplantje)
behulpzaamheid (bloemen) en trouw(klimop).
Henny, Gerrie, Mathilde en Geja.

Bedankt!

Nog genietend van mijn vakantie, wil ik
iedereen hartelijk danken voor de
aanwezigheid tijdens mijn afscheidsdienst
als koster. Ik heb ervan genoten dat de kerk
zo vol was. Ook van de vele bedankjes na de
dienst heb ik genoten. Ook bedankt voor de
vele kaarten en bloemen, waaronder de
bloemschikking van de groep liturgisch
bloemschikken. lk vind het fijn dat ik de
bloemen uit de kerk mocht ontvangen.

Met vriendelijke groet, Janneke Meijer.



A", Protestantse kerk
-‘ ’- wijkgemeente Radewijk

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449
Email:
b.broers1@gmail.com

Scriba:

Jan en Ina Kamphuis

tel. 06 2052 2023
062928 4678

Als u dit leest zit de zomervakantie er al weer op.
Wij starten als kerk weer met al onze activiteiten
in september en hopen u allen te ontmoeten.
Hetzij in de kerk, bij één van de activiteiten of bij
u thuis. Bel gerust als u behoefte heeft aan een
gesprek.

Dinsdag 10 september, koffiemiddag

Startweek
Zondag 15 september begint de Startweek met
onze Startzondag, met als thema “Als nieuw!
Leven in het licht van Gods koninkrijk”.

De kerkdienst wordt geleid door Bert Broers en
muzikale medewerking wordt verleend door
Musette. Na de kerkdienst is er en gezellig
samenzijn in en rond de kerk, waar we gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje thee,
koffie of limonade, een drankje en een hapje
eten.’s Middags is er een fietstocht door de
omgeving. De week wordt voorafgegaan door
de vrijwilligershijeenkomst op

vrijdag 13 september in de Opgang, aanvang:
19.00 uur.

Op woensdag 18 september is de jaarlijkse
Bingo in de Opgang. Aanvang 15.00 uur en
iedereen is welkom!

6Kuiergroep uit Gramsbergen een kuiertocht, die

start om 13.30 uur vanuit de Opgang.

De route is ongeveer 6 a 7 km en duurt ongeveer
2,5 uur. Tijdens het kuieren gaan we met elkaar
in gesprek aan de hand van het thema
“Onvoorwaardelijk”.

Wilt u meedoen, dan kunt u/jij aanmelden bij
Bert Broers. Van harte welkom!

Zondag 27 oktober school en kerkdienst i.s.m.
de Ravelijn en goochelaar Jan.

Met vriendelijke groet, Bert Boers

in de holte van Uw hand
draagt U mij,
- mijn leven lang.

DAl o .-
pelljaenis

Zondag 14 april heeft Ramon Meilink belijdenis
gedaan van zijn geloof.

Ramon legde ook getuigenis af van zijn geloof.
Een bewuste keuze vanuit grootse ervaringen.
Ds Dijkstra ging voor in deze speciale dienst met
als tekst " Ik vergeet jou niet, ik heb je in mijn
handpalm gegrift "

De zelf uitgezochte muziek, gedichten en
verhalen, verteld door Ramon zijn ouders en
zijn jongere broer , maakten deze dienst heel
persoonlijk .

Alles viel op zijn plek. Heel bijzonder!

Waar we met dankbaarheid en blijheid op terug
kijken.

Fam. Meilink.



Boekbespreking

~ Afgelopen maanden las ik twee boeken die eigenlijk best wel

- met elkaar te maken hebben. ‘Het geluid van de stilte’ van

- Tomas Sjodin en ‘Het grote boek van levenskunst’ van

~ Anselm Griin. Sjodin is een Zweedse voorganger van een

- pinkstergemeente in Gotenburg en Anselm Griin is

- Benedictijner pater in het klooster van Minsterschwarzach

" en schrijver van vele boeken.

. Het boek van Griin is een boek met hele korte hoofdstukjes.

- Het leest als een dagboek. ledere dag een hoofdstukje. Het

| boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over jezelf

accepteren, tijd voor je ziel te nemen, veranderingen

toelaten, bij jezelf blijven en tegelijkertijd een zegen voor

- anderen kunnen zijn.

- Het tweede deel gaat over loslaten, weinig nodig hebben, in

harmonie met jezelf en God leven en hoe eenvoudig leven

een mens goed doet.

Griin weet op heel toegankelijke manier psychologie en Bijbel
/ met elkaar te verbinden.

Wij mensen hebben dat nodig in onze tijd denk ik. Stilte en gebed zijn

daarin van groot belang. Stilte in de letterlijke zin, geen geluid om je ANSELM GR U N

heen, maar ook stilte in de figuurlijke zin: innerlijke stilte. Tomas

Sjédin schrijft daar in zijn boek over. Wat me diep trof was dat hij het grote boek van

schrijft: ‘Stilte kan beschouwd worden als een fenomeen dat met evenskunst

uitsterven wordt bedreigd... ‘(blz. 13). ‘Er zijn kaarten die laten zien

dat het aantal stille plekken op aarde — dat wil zeggen die plaatsen

waar we het geluid of het lawaai dat we zelf hebben gemaakt, kunnen

vermijden —in een razend tempo afneemt. Die ontwikkeling is net zo

alarmerend als broeikasgassen, overbemesting en mondiale

opwarming. Misschien is het zelfs door gebrek aan stilte dat we de

uitputting van de aarde zo ver hebben laten komen. Zonder stilte

gaan we verloren. Een vaste verankering in de stilte is van vitale

betekenis, want die geeft de ziel vrijheid. De toekomst van de aarde -

wordt bedreigd als de ziel niet leeft. Hier hebben we allemaal mee te L ‘

maken! (blz 14,15). = -

In dit boek beschrijft Sjodin hoe hij ontdekte hoe belangrijk stilte in zijn leven is en welke weg hij

daarin heeft afgelegd. Het mooie is daarbij, dat hij zelf een zeer sociaal type is die graag reuring om

zich heen heeft. Juist hij ontdekte hoe stilte hem met God in verbinding brengt. Aan de hand van

gesprekken met Martin Loénnebo, Eugene Peterson en Philip Yancey en boeken die hij gelezen

heeft, neemt hij je mee op zijn weg. ‘Het gaat mij niet om vluchten uit een bruisend naar een ander

stiller leven. Maar ik heb een thuishaven nodig, een plek om aan te leggen; een verankering in de

stilte...” (achterflap)

Ds. Geralda Rohaan-van de Kamp



AW, Protestantse kerk
-‘ i wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarohaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Tijdens een cursus (s)preken werd mij verteld
dat ik zo zichtbaar mogelijk voor mijn
toehoorders moest staan. Een katheder werd
schuin neergezet zodat ik helemaal te zien was
terwijl ik mijn preek ging houden. Ik moest even
grinniken omdat ik de afgelopen zondag voor
het eerst op de preekstoel stond in de Witte of
Lambertuskerk. Een klassieke preekstoel die mij
helemaal omsluit, maar waar ik wel gebruik van
maak voor de zichtbaarheid naar de
gemeenteleden.

Het afscheid van de Hessenwegkerk en de
overgang naar de Witte of Lambertuskerk ligt
nu achter ons en wij ‘kerken’ nu alweer twee
maanden in ons nieuwe huis. Hoewel het voor
velen een vertrouwde plek is, merk ik dat we
met elkaar even moeten wennen. En daar
nemen wij ook de ruimte voor. Tegelijk hebben
veel mensen zich volop ingezet om de kerk
klaar te maken voor gebruik, de technische
installaties rond geluid en beeld, nadenken over
het verloop van de diensten in het gebouw,
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schoonmaken, allerlei spullen én ‘ritualia’ een
plaats geven, etc. Bedankt voor jullie inzet!

In zomermaanden met mooi weer buiten
koffiedrinken, dat heeft wel wat, hoor ik terug
van mensen. Van een nood een deugd maken,
zeggen we dan. Want met onze intrek aan de
Scholtensdijk was de verbouw van De
Aerninckhoff nog niet gereed. Maar op dit
moment van schrijven worden de laatste
puntjes op de i gezet en gaan wij in september
ook gebruik maken van onze vernieuwde
ruimtes. Wij zullen de vernieuwde Aerninckhoff
openen op onze startzondag.

De startzondag in Heemse staat gepland op
zondag 15 september. De dienst houden wij in
onze eigen kerk rond het PKN jaarthema ‘Als
nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’
Een voorbereidingsgroep is bezig voor leuke



activiteiten voor na de dienst. Natuurlijk drinken
wij ook samen koffie en sluiten wij de
startzondag traditiegetrouw af met een lekkere
lunch. De dienst start zoals gebruikelijk om
10.00 uur. Ds. Geralda Rohaan en Martijn van
Breden leiden de dienst. Muziek wordt verzorgd
door verschillende muzikanten uit onze
wijkgemeente. Dat wilt u allemaal niet missen
toch?

En dan starten wij weer een nieuw seizoen in
Heemse. Na de rust van de zomerperiode komt
alles weer op gang. Op zondag 8 september
vieren wij het Heilig Avondmaal in onze kerk.
Een week later dus onze startzondag. En op

29 september bent u welkom in de Hoftekerk
voor de Ontmoetingszondag, dan is er geen
kerkdienst in Heemse. Verderop in deze
Kerkklank kunt u meer lezen over de
Ontmoetingszondag.

De wijkkerkenraad zal ook weer samenkomen
om te vergaderen. Wij starten dit jaar ook met
een heidag op zaterdag 28 september. Wij
willen de tijd nemen om te bezinnen wat onze
wijkgemeente in dit nieuwe seizoen en in de
toekomst nodig heeft. Wij ontvangen veel
moois van God in onze gemeenschap, dat
willen we verder uitbouwen en tegelijk zoeken
naar dingen die meer aandacht verdienen.
Neemt u deze bezinning mee in uw gebeden.
Mede namens mijn collega’s Gijsbert en Geralda,
wens ik ons allemaal een gezegende start van
een nieuw seizoen!

In Christus verbonden,
Martijn van Breden

Op zondag 30 juni was voor het eerst een
‘Ontmoetingszondag’ in de Hoftekerk.
Misschien denkt u, wij kunnen elkaar toch elke

zondag in de kerk ontmoeten? De gedachte
achter deze zondag is wat groter. Wij hopen
namelijk op deze zondagen gemeenteleden uit
alle 6 wijken van onze gemeente te ontmoeten
in één dienst.

De aanleiding voor deze gemeenschappelijke
diensten is gekomen vanuit de uitdaging om
het preekrooster in te vullen in onze gemeente.
De Algemene Kerkenraad kwam met een aantal
suggesties om veel gaten in het preekrooster te
voorkomen. Dankzij goede inzet is het rooster
voor het huidige en volgende jaar weer
ingevuld.

Maar één creatief idee is ingezet voor onze
kerkdiensten. Wanneer een maand een vijfde
zondag heeft, zoals bijvoorbeeld 30 juni, dan is
er één dienst voor alle wijkgemeenten. Met de
mooie ervaring in het achterhoofd van het
gezamenlijk kerken in de Hoftekerk en
Hessenwegkerk vorig jaar; je ontmoet elkaar en
de kerk is mooi gevuld! U bent op deze
zondagen dus van harte welkom in de
Hoftekerk. In de andere wijken is er geen
kerkdienst. Er is afgesproken dat deze diensten
geleid worden door één van onze eigen
voorgangers. De voorganger die aan de beurt is
neemt het initiatief voor de invulling van de
dienst en zorgt dat vanuit andere wijken
geholpen wordt, bijvoorbeeld met de
kinder(neven)dienst.

Na de dienst is er natuurlijk gelegenheid om
elkaar te spreken bij de koffie. De volgende
Ontmoetingszondag is op 29 september 2024.
Deze dienst wordt ingevuld als gezinsdienst
voor alle leeftijden. Goochelaar Jan komt op
bezoek in de dienst en geeft met zijn show
invulling aan het thema ‘Wees jezelf, zoals God
je heeft gemaakt’ Neem uw (klein-)kinderen, je
vriendjes en vriendinnetjes mee want het
belooft een prachtige dienst te worden!
Ontmoeten we je daar?

Martijn van Breden



Zondag 14 juli vierden we de overstapdienst,
onder leiding van ds. Geralda Rohaan. Koen,
Roeland, Eline, Femke en Marin stapten over
van de kinderdienst naar de tienerdienst en
Teenz en wij hebben ze welkom geheten in de
kerk. Deze zondag stond de wijsheid van
Salomo op het programma in onze methode
van de kinderdienst (Bijbelbasics). Dus bij de
voorbereidingen gingen we hiermee aan de
slag. Het was een vrolijke dienst, waarin we
liederen zongen die de overstappers zelf
uitgezocht hadden. Tijdens de kinderdienst
lazen we het verhaal over Salomo en gingen de
overstappers naar buiten om via diverse puzzels
te ontdekken waar hun wijsheid verstopt was in
de kerk, dit ook om de kerk te ontdekken =>
Doopduifjes boom, gedenkboek,
avondmaalstafel, beamer, koster. De andere
kinderen werkten nog aan het cadeau van de
leiding die afscheid nam. Terug in de kerk

gingen de overstappers op zoek naar hun
tegeltjeswijsheid, die verschillende gemeente-
leden aan hen wilden meegeven. Daarna kregen
ze van deze gemeenteleden de uitleg over hun
wijsheden via een filmpje. Vervolgens kregen ze
nog een tas vol wijsheid in de vorm van een
graphic novel bijbel, een mars (voor energie),
een armband en uitnodigingen voor Teenz en
de tienerdienst. De gemeente verwelkomde de
kinderen door middel van een bloemetje (deze
bloemen zijn geplukt door Miny Bril bij de
pluktuinen Pluk Geluk en Peppelhoeve).
Danielle, Cindy en Gert-Jan (leiding van Teenz)
vertelden aan de kinderen dat ze welkom zijn
bij de Teenz avonden en wat het inhoudt.
Vervolgens kregen de kinderen de zegen mee.

Daarna was het tijd om afscheid te nemen van
onze trouwe leiding van de kinderdienst:
Jolanda Scherpen, Trijnie Huisjes en Hester op
de Haar.

Zij kregen ook een pluktuin boeket en een
doosje vol geluk; een bedankje van de kinderen
en leiding van de kinderdienst, voor hun inzet,
enthousiasme, verhalen en creatieve ideeén,
een doosje met bedankjes, wijsheden,
complimenten en bijbelteksten, voor een
glimlach en geluk.

Gelukkig konden we ook nieuwe leiding
verwelkomen: Irene van Dijk en Marije Otter, zij
kregen een welkomstbloemetje.

Al met al een volle dienst, maar we hebben
genoten! Na afloop was er koffie met cake,
mooi om te zien dat jong en oud aanwezig was
in de dienst.

Namens de kinderdienstleiding, Danike en Elise
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j_'__h Protestantse kerk

‘ i wijkgemeente Marslanden
i

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

Sander en Mariétte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

De zomer voorbij...

Ja, endan is het alweer september. De dagen
worden korter, alles start weer op: werk, school,
studie. We hopen dat iedereen fijne dagen
heeft gehad. Tot rust heeft kunnen komen en
de batterij weer op heeft kunnen laden, dan
kunnen we weer met positieve kracht verder
gaan. En zo doen we dat ook in PKN
Marslanden. Op 10 september komt het
moderamen (dagelijks bestuur) bijeen en op
18 september de wijkkerkenraad. Er wordt
dan gesproken over de diensten, activiteiten
binnen PKN Marslanden en de bezetting van
de wijkkerkenraad. De bezetting loopt wat
terug, er is moeilijk nieuwe aanwas te vinden,
meer hierover leest u verderop in deze editie.
Ondanks dat we niet compleet zijn, gaan we er
voor de volle 100% weer tegenaan! Doen u en
jij ook mee?

Herstelproces ds. Yvonne
Alweer een paar maanden ben ik volledig aan
het werk. Ik blijf met kleine stapjes vooruit
gaan en dat is een goed teken. Mijn
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energieniveau is nog erg wisselend en kan per
dag verschillen. Tijdens de jaarlijkse controle
bleek gelukkig alles in orde. Bij sommige
mensen duurt het langer voordat het lichaam
van alle behandelingen is hersteld en ik val in
die categorie. De hoop is nu dat hoe beter mijn
conditie wordt, hoe meer energie ik weer krijg.
Dat betekent dat ik tot het einde van dit jaar
helaas nog geen begrafenissen kan doen. Ds.
Piet zal deze waarnemen. Ook nemen mijn
collega’s al het bovenwijkse werk voorlopig
nog van mij over. Zo kan ik volledig in de wijk
werken en aanwezig zijn. lets wat ik met veel
plezier doe!

Hartelijke groeten, ds. Yvonne

uit- en overstapdienst

i s

i
Op zondag 14 juli hadden we de afsluitende en
tevens overstapdienst van het seizoen.

Acht kinderen sprongen via de trampoline over
van de leiding van de kindernevendienst, naar
de leiding van de tienerdienst. Ze kregen een
tasje met een boekje, zweetbandjes voor alles
wat ze te wachten staat, een Mars®; je hebt
wat in je mars en een sportdrankje voor als je
energie even op is. En wat een talentvolle
jeugd, zoals we op de foto's tijdens de dienst
hebben kunnen zien. Gemeenteleden hadden
een leuk filmpje gemaakt om de jongeren
succes te wensen, dat is zeker gelukt!
Jeugdkoor Animato zong bijpassende liederen,
waarvoor veel dank!




En ds. Piet kreeg namens de wijkkerkenraad een
mooie beker, omdat hij 25 jaar predikant was in
Hardenberg en dit wilden we ook in onze wijk
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wat een
talent!

Startdienst

Voor de zomervakantie hebben de tieners van
de tienernevendienst meegedacht over de
startzondag viering. We gaan aan de slag met
een bekend en geliefd verhaal: het verhaal van
Noach. Dit gaan we bekijken aan de hand van
bekende popliederen. Dan blijken er in het
verhaal ineens een heleboel verschillende
thema'’s naar voren te komen. Over hoe God
spreekt en zijn Koninkrijk en orde probeert
terug te brengen in een verwarrende wereld,
waarin van alles gebeurt. Dat klinkt alsof het
vandaag gebeurd zou kunnen zijn. Na de
viering en de koffie, stappen we op de fiets voor
een actief tweede gedeelte in de vorm van een
speurtocht. Waarna we afsluiten met een
heerlijke lunch. Hierbij willen we aan iedereen
vragen om iets lekkers mee te nemen. We
hebben er nu al zin in!

ds Yvonne & Johan Bel

Bevest./afscheid ambtsdragers
Op zondag 22 september nemen wij afscheid
van aftredende kerkenraadsleden en bevestigen
wij nieuwe kerkenraadsleden. We nemen
afscheid van Marcia Zoomer (diaken), Tiny Voet
(ouderling pastoraat) en Jan Otten (ouderling
cvk). Jan Schipper neemt de taken van de Jan
Otten in het college van kerkrentmeesters over.
Voor Marcia en Tiny is helaas nog geen
opvolging gevonden. Mocht je de kerkenraad
(op wat voor manier dan ook), willen
ondersteunen? Laat het ons weten!

Frans

Het was de allereerste Pinkstermorgen.
Aanvankelijk was het stil en werd er gebeden.
Plotseling klonk er uit de hemel het geluid als

T, il dAanr Ade
lerugblik door ds.

van een hevige windvlaag, dat het huis waar de
volgelingen van Jezus zich bevonden geheel
vulde. Vlammen, vuurtongen ..., allen werden
vervuld van de heilige Geest. Het was de laatste
Pinkstermorgen. Dominee Yvonne is weer terug,
thuis in de Marslanden. Dankbaar zijn we dat zij
hier vol van de heilige Geest dienstbaar is.
Daarmee is, na anderhalf jaar, mijn
dienstverband met de wijkgemeente tot een
einde gekomen; de zegen draag ik mee. Dank
voor alle goede ontmoetingen. Veel respect heb
ik voor allen die zoveel onbaatzuchtig doen; vol
van de heilige Geest, dikwijls zonder het zelf te
beseffen. De Marslanden groeit en ook de
gemeente van onze Heer Jezus Christus groeit.
Het begon op de allereerste Pinkstermorgen.
Grenzen werden doorbroken, het Evangelie
werd vanuit Jeruzalem tot in de Marslanden
verkondigd met Woord en Daad. De doop wordt
gevierd, het brood wordt gebroken en gedeeld,
de lofzang klinkt als een klok.

Tot ziens, ds. Frans Schipper

Cf p—*qcu\l ?L“':.': K

tv\‘{‘ er TT

Na het grote succes in het voorjaar, wilden
beiden kerken graag een vervolg. Alvast voor in
de agenda: zondag 20 oktober hebben we
opnieuw een gezamenlijke viering met NGK de
Levensbron. Het is ook deze keer bij hen. De
voorbereidingen zijn nog maar net begonnen,
dus het blijft nog even een verrassing hoe alles
eruit komt te zien.

ds. Yvonne
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Wijkpredikant

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.n!

Scriba

Hennie Kregel

Rodedijk 30

06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

ledere 5 jaar maken we een nieuw beleidsplan.
Dat klinkt saai, maar het is altijd belangrijk. We
kijken: waar staan we nu, waar willen we als
gemeente van Jezus (nou ja, een heel klein
stukkie ervan) naar toe?

We staan op een soort van kruispunt. In de
afgelopen jaren is onze wijk getalsmatig
gekrompen. Dat is wat anders dan dat er niet
ook nieuwe mensen bij zijn gekomen en we als
gemeente 60k zijn gegroeid: in onderlinge
verbondenheid, naar God, naar de wijk toe.
Maar er is ook die krimp, net als in de andere
wijken van Hardenberg en..., in heel Nederland.
Bij de krimp hoort - helaas — ook dat de
werktijd van de predikant beperkt is in de loop
der jaren. Er komt minder geld binnen, vandaar.
Eerst was hij 100% in dienst maar nu nog 70%,
maar het is goed denkbaar dat dat verder wordt
teruggebracht. Dat brengt de vraag naar “hoe
verder” tot iets actueels. Het lijkt erop dat we
steeds meer een gemeente gaan worden die
met weinig werktijd van de voorganger
gemeente zal zijn. Hoe willen we dat voor de
komende 5 jaren, van 2025 tot en met 20297
Vorig seizoen zijn er 4 mensen uit onze wijk op
verkenningstocht geweest. Ze hebben een
rapport geschreven dat globaal drie
mogelijkheden aanwijst.

De eerste is "onze gemeenschap is sterk, laten
we vooral zelf in wijk Baalder missionair
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doorgaan — met een open hart voor de wijk — en
daarbij zoveel mogelijk zonder voorganger
doen; alleen wat niet anders kan wordt door
hem gedaan

De tweede is “Nederlands Gereformeerden (de
voormalig vrijgemaakten, maar ze hebben een
nieuwe naam) en wij gaan steeds meer op
elkaar lijken. Zullen we gaan kijken in de
komende jaren of samenwerken met hen —en
op den duur samengaan? — een goede keuze is?
Dan versterken we de wijk Baalder!

Of — derde optie — gaan we meer samenwerken
met andere wijken (centrum, de stadskerk,
Baalderveld, de buren)?

Het moge duidelijk zijn dat dit belangrijke
vragen zijn en dat we daar goed de tijd voor
moeten nemen — niet te lang, niet te kort — om
tot een goede keuze te komen. Daarom zullen
we als kerkenraad daar het komend seizoen een
aantal keren over praten, maar het gaat over
ons allemaal! Dus gaan we jullie ook een aantal
keren vragen om mee te denken/praten, om zo
tot een — we hopen door God geinspireerde —
goede keuze te komen. Kortom...., dat wordt
een bijzonder jaar!

Er gaat veel “gewoon door”. Zo zullen wijkteams
hun wijkgenoten uitnodigen om elkaar te
ontmoeten per sectie. Zo zullen vanaf
november de ouderen elkaar weer drie keer per
seizoen ontmoeten samen met tieners van toen
van de Nederlands Gereformeerde Kerk van
Baalder — dat is de aardige benaming van de
70+ers daar - en zal de predikant proberen
zoveel mogelijk bij dat soort bijeenkomsten te
zijn om gewoon mensen te ontmoeten uit de
wijk. Dat gebeurt ook..., mensen ontmoeten.
Wijkteams zijn écht actief, ouderlingen,
contactpersonen en de predikant. Die laatste
komt vanwege de 70% niet toe aan “gewone
bezoeken’, maar er moet echt wat zijn (en
geloof me..., dat is er) wil hij langskomen.
Vandaar die aanwezigheid bij de ontmoetingen
tussen wijkgenoten.



De 35+ kring en de 40+kring gaan verder, de
geloof/levenskring van mensen boven de 65
start weer op, het baalderbuffet wordt weer
bereid enz.

Daarbij staat ook de voedselkast nog steeds bij
de boerderij en doen we daar graag aan mee
omdat we kerk voor de wijk willen zijn.

In een aantal zinnen — we hebben als wijk 2
bladzijden in de Kerkklank — staat een wereld
van activiteiten. Misschien is de belangrijkste
wel deze:

Natuurlijk proberen wijkteams met wijkleden
mee te leven in allerlei situaties. Het
belangrijkste cadeau dat we elkaar kunnen
geven, is dat je meeleeft met elkaar. Kerk is 66k
wijkteams/dominee, maar kerk is vooral: wij
samen. En dan ben ik bij het motto van onze
wijk “wijk Baalder: de kracht van naar elkaar
omzien.”

Ds. Wim van der Wel
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Denkt u aan mij?

| In oktober start de
. boek van Bas Ragas met de

. ontdekkingsreis door de

- dinsdagavonden in de

Afgelopen voorjaar is er een voorstelling
geweest van Bas Ragas en zijn crew in de
Voorveghter. Deze voorstelling is toen
georganiseerd in samenwerking met vele
(Protestantse) kerken in de regio. Alle kaarten
waren verkocht en al snel klonk het voornemen
om opnieuw een voorstelling te organiseren.
Een nieuwe datum is geprikt op donderdag

3 oktober om 20.15 uur in De Voorveghter.
Heeft u interesse? Dan kunt u zich (weer)
melden bij ds.Gijsbert Rohaan
(ds.g.rohaan@gmail.com)

Kaarten waren de vorige keer € 15,- en het is de
bedoeling rond die prijsstelling te blijven.

Viia een vriendschap met ds. Ad van Nieuwpoort
heeft Bas zich verdiept in de context van de
oerverhalen uit de Bijbel. In een tijd vol
onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas
Ragas naar antwoorden in deze eeuwenoude

. verhalen. Hoe ga je in godsnaam met het leven

om? Bas neemt jou lezend en zingend mee
door de Bijbel met muziek van Handel tot
» Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en
confronterende dialogen. Een reis door het

. meest geciteerde en misschien wel

onbegrijpelijkste boek ter wereld.

gesprekskring over het
titel Jezus waarom? Een

Bijbel! De gesprekken zijn
op een aantal

Schakel, geleid door Piet

. Langbroek. We beginnen

op dinsdag 8 oktober om 19:30 uurin de
Schakel. Meer info bij Piet en opgave via het

. programmaboekje van Zin In dat binnenkort

verschijnt.

)
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Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien Bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Als nieuw

Het Jaarthema voor het nieuwe seizoen in de
PKN is ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods
koninkrijk! De gelijkenis ‘De werkers in de
wijngaard’ (Matteus 20, 1-16) kun je hier goed
bij lezen.

Je ontdekt de vreemdheid én het bevrijdende
van het koninkrijk. Jezus zet alle menselijke
verwachtingen op zijn kop. De arbeiders die pas
laat op de dag zijn begonnen, ontvangen net
zoveel loon als de arbeiders die de hele dag
gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar
werken maar genadeloon. Ondertussen klinkt in
deze gelijkenis een uitnodiging: je kunt elk uur
aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we
ons richten op het hemelse licht dat nu al over
onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht op
onze verantwoordelijkheid voor de medemens,
voor de schepping, voor ons samenleven.
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Baaldervelddiensten

om 10 uur in de Beek

september
1 Baalderveld
15 Baalderveld

Oktober e on i
vieringen

6 Baalderveld
20 Baalderveld

november
3 Baalderveld
24 Baalderveld Gedachtenisdienst

december
1 Baalderveld
15 Baalderveld
24 Kerstavond 19 uur

Pastoraat in Baalderveld.

De taakgroep pastoraat komt vier a zes keer per
seizoen bij elkaar; er is een lijst met aandachts-
adressen die telkens wordt geactualiseerd en er
worden afspraken gemaakt over het
bezoekwerk. Piet Langbroek werkt in
wijkgemeente Baalderveld (BV) voor 0,8 fte,
datis 32 uur per week; daarnaast is hij 0,2 fte in
de wijkgemeente Marslanden werkzaam.

Onze kerkelijk werker Ellen Kolthof werkt 0,2 fte,
datis 8 uur per week. We hebben in de
taakgroep pastoraat en met het moderamen
een nieuwe invulling besproken wat betreft het
bezoekwerk. Ellen Kolthof bezoekt de 75
plussers in de wijk en Piet Langbroek houdt een
aantal van deze adressen omdat daar contacten
zijn. Verder zal Piet zich oriénteren op de
middengeneratie.



Uit de gehele wijkgemeente kunnen de mensen
een beroep doen op één van beide pastores.
Dit betreft het bezoekwerk, crisispastoraat en
de pastorale ondersteuning rondom
levensgebeurtenissen zoals ziekte en
stervensbegeleiding. Kortom: in alle gevallen.
Ook mensen die geen lid zijn van onze PGHH
kunnen een beroep doen op pastorale zorg.

We vinden het fijn wanneer wijkgemeenteleden
zelf bellen en aangeven dat er behoefte is aan
een contactbezoek en pastorale zorg.
Anderzijds nemen de pastores in onze
wijkgemeente zelf ook contact op met
gemeenteleden. Vandaar de vraag om uw
mobiel telefoonnummer aan hen door te
geven. Het bevordert de wederzijdse
communicatie.

In onze wijkgemeente is de taakgroep
pastoraat actief waarin twee ouderlingen (Jan
Timmer en Wout Meinen) deelnemen. Wout
Meinen richt zich op de Hoogenweg en
buitengebied; Jan Timmer richt zich op de
woonwijk; het is wenselijk dat hij
bezoekadressen doorgegeven krijgt. Ook zijn
de codrdinatoren van de groep Omzien naar
Elkaar (OnE) Annie Katsma en Jannie Soer
betrokken bij de taakgroep pastoraat. De
groep OnE bezoekt de 80-plussers en chronisch
zieken, brengen kaarten als groet naar mensen
met ziekte of verdriet. Weekblad de Toren
wordt nagezien op rouwadvertenties,
aanwijzingen en tips vanuit de wijk zijn
welkom.

Gerrit Veurink ondersteunt de taakgroep met
administratie, o.a. de aandacht voor nieuw
ingekomenen en de postbezorging in de wijk.

IK BEKLIM DE

MONT VENTOUX

TECEN ALZHEIMER

Jullie weten dat ik graag fiets, voor mijzelf en
voor het goede doel. In 2010 ben ik mee
geweest naar de Mont Ventoux in Frankrijk
voor het project Senegal juist nu. Op vrijdag
6 september zal ik opnieuw een aantal keren
“de kale berg” per fiets beklimmen. Reden is
dat mijn schoonzus Helma op jonge leeftijd
Alzheimer heeft gekregen, een vorm van
dementie. Haar leven en dat van haar gezin is
ingrijpend veranderd. Haar man en vier
jongens en hun gezinnen hebben haar onlangs
naar een woonzorglocatie moeten verhuizen.
Als familie willen wij geld inzamelen voor
zorglocaties waar mensen met dementie
wonen en voor Alzheimer Nederland. Elk
bedrag, klein of groter wordt oprecht
gewaardeerd en is welkom.

Ik wil u vragen mij als fietser en ons in de strijd
tegen Alzheimer te supporten. Wanneer je de
QR code scant, lees je meer info en kun je
doneren. Mocht het niet lukken dan kun je
contact met mij opnemen via de app of
info@pietlangbroek.nl ledere donatie voelt
voor ons als een steun in de rug op weg naar
de top!

Hartelijk groet. Piet Langbroek

STEUN MIJ EN DONEER
0] =10,

My
 J
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Wijkpredikant:
Vacature

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222

Na een bijzondere zomer met veel regen én veel
warmte, starten we een nieuw seizoen. Gelukkig
zijn de diensten in de Hoftekerk en Oostloorn
doorgegaan in de vakantietijd, zodat we elkaar
konden blijven ontmoeten. Ook mooi waren de
ontmoetingen met mensen die 's morgens de
Open Kerk bezochten, om er een kaarsje aan te
steken, te bidden, even te zitten. Fijn dat zoveel
vrijwilligers van verschillende kerken
gastvrouw/heer waren.

Een grote verandering zal het zijn nu ds. Pieter
Noordmans per 1 september met emeritaat is
gegaan. Over zijn afscheid leest u verderop. Als
collega’s uit de wijk danken wij hem hartelijk
voor de samenwerking en de fijne collegialiteit.
Er wordt gesproken over hoe deze vacature
invulling krijgt, daarover is nu helaas nog niets
concreets te melden.

Met de start van een nieuw seizoen houden wij
elk jaar een startzondag. Zoals al eerder
aangekondigd is deze dienst op 8 september
om 11.00 uur op de atletiekbaan
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Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Doorgaans aanwezig op dinsdag en
donderdag

Scriba:

Jenny Welleweerd

Bruchterweg 70

06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

(sportboulevard). Voor stoelen op de
atletiekbaan wordt gezorgd, maar neem gerust
een eigen stoel mee.

De dienst zal gaan over het nieuwe jaarthema
‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods
koninkrijk'. Voorgangers zijn ds. Pieter
Noordmans en Martijn van Breden. Muzikale
medewerking door het koperensemble en een
muziekgroep. Na de dienst zijn er activiteiten,
koffie/thee en eten. Viert u deze mooie dienst
met ons mee?

Startzondag 8 september
11.00 uur - Atletiekbaan

Na de dienst gezelligheid, eten
en activiteiten voor jong en oud

-'t ! . s . .
‘g} Springkussen, schminken en meer!

ec weer wijren we

! - 4 Fan s
Wit nhaar de Hoftekerk

’ \ Prcles!anlw Wijkgemeente

"1 g Centrum



Pastoraat vacante wijken

Op de website kunt u de wijkindeling zien, de
wijken waar ds. Noordmans predikant was, zijn
nu vacant. Wanneer u behoefte heeft aan een
luisterend oor of u wilt een bijzondere situatie
doorgeven, dan is het fijn als u contact opneemt
met uw contactpersoon, pastoraal medewerker
of ouderling.

Wanneer u een dominee of kerkelijk werker
nodig heeft, dan kunt u daar via Martijn van
Breden om vragen. Hij kijkt wie van de collega’s
beschikbaar is.

Uitvaartteam

Bij uitvaarten kunnen we, naast op de
predikanten en kerkelijk werkers van de PGHH,
ook een beroep doen op de drie mensen van
het uitvaartteam. We zijn dankbaar dat zij deze
bijzondere taak op zich hebben genomen en
we hebben ze nodig! Het is mooi als we dit
team kunnen uitbreiden: als u overweegt ook
de opleiding hiervoor te doen, kunt u daar bij
ons navraag naar doen.

Een hartelijke groet van Martijn van Breden en
ds. Elly Veldman

Emeritaat ds. Pieter Noordmans
Als u dit leest ben ik inmiddels met emeritaat,
vanaf 1 september.

Dus hoop ik nu van mijn pensioen te genieten —
al weet ik nu nog niet precies hoe dat in het
echt voelt. Maar ik denk wel goed en fijn.
Overigens is mijn afscheidsdienst pas op 6
oktober aanstaande. Om 10.00 uur in de
Hoftekerk. Heel mooi als u daar aanwezig kunt
zijn. En zo komt er na 35 jaar (!) een eind aan
mijn predikantschap in Hardenberg. Ik werd
namelijk bevestigd op 1 oktober 1989, in de
Stephanuskerk. Het staat er in een paar korte
afgemeten woorden, maar er gaat heel veel
achter die paar woorden schuil.

Overigens zult u mij bij leven en welzijn vast nog
wel eens weer zien. We blijven in Hardenberg
wonen, en ik sta nog wel een aantal keer op het
preekrooster.

Graag tot ziens op 6 oktober, of bij een gezellige
middag/avond op 3 oktober.

Ds. Pieter Noordmans

llustratie 'Als nieuw!"
Jaarthema 2024-2025

Het gouden hart en de kroon worden
tegelijk vastgehouden. Waar hart en
handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.
De handen (in gebed) reiken naar elkaar en
geven zo het geloof handen en voeten.
De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd
een kring van mensen die met elkaar
verbonden zijn, samen zingen, samen
bidden.

De schaduwlijn met gebogen hoofden:
elkaar steunen in vreugde en verdriet.
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Afscheid ds. Noordmans

Zoals we eigenlijk allemaal wel weten, neemt ds.
Pieter Noordmans met ingang van 1 september
afscheid als predikant van onze wijkgemeente
Hardenberg (Centrum). Gedurende ongeveer 35 jaar
is hij als predikant werkzaam geweest in onze
gemeente. Eerst als predikant van de Hervormde
. Gemeente Hardenberg en na het samensmelten van
. Hervormd en Gereformeerd Hardenberg werd hij
' predikant van PKN Hardenberg Heemse,
' wijkgemeente Centrum.
Om een ieder die dat wil in de gelegenheid te stellen
bij te dragen aan een afscheidscadeau heeft de
afscheidscommissie een link op de website van PKN
Hardenberg Heemse geplaatst waarmee u, door op
deze link te klikken, een bedrag kunt geven. Het kan
ook door het scannen van onderstaande QR-code:
[=] ot (=
o
- -E. G

P
i
1 B

Omdat niet iedereen gebruik kan maken van deze manier van bijdragen, is er ook nog een
bankrekening geopend (NL56RAB00373721617) t.n.v. PKN Hardenberg Heemse o.v.v.

“Cadeau ds. Noordmans”. Dit cadeau zal op zondag 6 oktober tijdens de afscheidsdienst
overhandigd worden.

Noteert u alvast de volgende data:

donderdag 3 oktober

Van 16.30u tot 18.00u receptie, bij weinig tijd kunt u dan ds. Noordmans de hand drukken.

Vanaf 20.00u een gezellige avond, iedereen van harte welkom! Hiervoor bent u van harte welkom
in de Schakel!

zondag 6 oktober

Afscheidsdienst in de Hoftekerk, aanvang 10.00u

Namens wijkkerkenraad Centrum
Jenny Welleweerd, voorzitter.
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De afscheidsdienst van Janneke Meijer als koster werd
gehouden op zondag 28 juli 2024. Voorganger was

ds. Noordmans en muzikale medewerking werd verleend
door Herman Boerman, orgel en piano en Maria Meijer en
kleinkinderen van Janneke met zang en dans.

Na de dienst werd door Henk Bosch van de
Kerkrentmeesters een oorkonde en speldje overhandigd
vergezeld van een bos bloemen en een cadeaubon.

Ook Jennie Welleweerd gaf namens de kerkenraad

. Centrum bloemen en Martijn van Breden namens de

voorgangers een cadeaubon.

Daarna was er een gezellig koffie moment in de Schakel
met een gebakje er bij. De kosters van de Hoftekerk
hadden nog ludieke kadootjes en een mooi gedichtje.
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In herinnering

Dina van Laar - Koers

Op 17 juli overleed Gerritdina Jantina van
Laar-Koers, in de leeftijd van 87 jaar. Dina — haar
roepnaam — was sinds 2 juli 2002 weduwe van
Jan van Laar. Dina werd geboren aan de
Hoogenweg. Daar ging ze naar de Lagere
School, en daarna naar de huishoudschool in
Hardenberg. Vervolgens bleef ze thuis om te
helpen op de boerderij en in de huishouding.

In 1960 trouwt ze met Jan van Laar. Ze gaan
wonen op zijn ouderlijk huis aan de Oude
Veenweg, Venebrugge. Hier worden ook de
kinderen van Dina en Jan geboren, drie in getal.
Dina helpt op de boerderij, houdt alles netjes en
geniet van de bloementuin. Ze is ook actief in
het verenigingsleven, zoals de
Plattelandsvrouwen en de Hervormde
Vrouwendienst. Op de boerderij was het vaak
een gezellige drukte, bijvoorbeeld als neefjes
en nichtjes in de zomer kwamen logeren.
Geheel onverwacht overleed in 2002 haar man
Jan, tijdens het werk. Dina blijft wonen waar ze
woonde, en ontvangt veel hulp van zoon Henk
en zijn vrouw, en ook van de andere kinderen.

Later verhuist Dina naar de Bisschopshof in
Hardenberg, vervolgens naar Oostloorn, en het
laatste half jaar woont ze in het
Blanckvoorthuis, in de Marslanden, waar ze ook
is overleden.

Dina was een vriendelijke vrouw die graag iets
betekende ook voor anderen. Ze was onder
andere contactpersoon in Oostloorn. Ze zong
bij de cantorij. En hield van gezelligheid.

De dankdienst voor haar leven was op 23 juli, in
De Lariks. Centrale tekst bij het afscheid waren
de eerste verzen van Psalm 121: “lIk hef mijn
ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp
komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en
aarde gemaakt heeft.”

We denken aan de kinderen en kleinkinderen -
zij bewaren goede en fijne herinneringen aan
moeder en oma. En ze mogen weten dat Dina
veilig is bij God, onze hemelse Vader.

Ds. Noordmans

Derk Jan Nijmeijer

Derk Jan Nijmeijer werd in 1938 geboren in
Brucht, als oudste in zijn hechte gezin met twee
zusjes. Hij ging werken in de bouw en bleef op
de boerderij aan de Spokenkampweg wonen,
ook samen met zijn vrouw Betsy Prenger. Ze
kregen drie dochters, llse, Jeannette, die na
korte tijd overleed, en Jeannet. Nadat Dick op
middelbare leeftijd een Tia kreeg kon hij zijn
werk in de bouw niet meer doen en werd het
werk op en om de boerderij ook te zwaar. Ze
verhuisden naar de Vinkenstraat. Dick werkte
bij de Larcom, o.a. bij de begraafplaats aan de
Scholtensdijk. Ook toen dat niet meer ging
bleef hij klussen: mensen helpen met hun tuin,
grafstenen opknappen, zijn hulpvaardigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel waren groot. Hij
genoot van de drie kleinkinderen. Toen zijn
vrouw gezondheidsproblemen kreeg
verhuisden ze naar de Bisschopshof, waar ze
een mooie tijd hadden. Dick viste in de vijver
daar en zong naar hartenlust bij het
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Hardenbergs
Christelijk Mannekoor.
Er was meer zorg
nodig voor zijn vrouw,
en zo verhuisde het
echtpaar anderhalf
jaar geleden naar
Oostloorn. Ook daar
bleef Dick voor Betsy
zorgen — naast de
goede zorgen van de medewerkers daar. Ze
genoten van de activiteiten en de kerkdiensten.
Dick overleed toch nog plotseling op 18 juli jl.
Bij de afscheidsdienst in de Lariks stond ‘De
Heer is mijn herder’ centraal - houvast in
moeilijk tijden - geluk in de goede tijden. We
wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
Gods zegen toe.

Ds. Elly Veldman- Potters



In herinnering

Coba Veurink - Koetje

Jacoba Koetje werd geboren in Groningen in
een groot gezin, ze was een schippersdochter.
Na als hulp in de huishouding te hebben
gewerkt deed ze de opleiding tot
gezinsverzorgster. In verschillende gezinnen op
verschillende plekken in het land werkte ze. De
omgeving van Nijverdal trok omdat een
vriendin van haar daar woonde. Zo kwam ze in
het gezin van Lambert Veurink in Hardenberg.
Zijn vrouw, de moeder van Gerrit, Henk en
Harry, was overleden en Coba ging het gezin
draaiend houden. Ze paste er goed, zo goed,
dat Lambert en Coba in 1975 trouwden. Vanaf
het begin is ze als een moeder voor de kinderen
geweest. Ze was iemand die graag en goed de
touwtjes in handen had en haar mening wel
uitte. Later kwamen de schoondochters en de
kleinkinderen, daar genoot ze van. Zingen, bij
Zanglust, handwerken, spelletjes en — samen
met haar man - het kweken van fuchsia’s, ze
deed het allemaal graag. Ze heeft haar man
lang verzorgd tot aan zijn sterven in 2004.
Begin 2023 ging het wonen in de Lage

Gaardenstraat niet
meer en verhuisde
ze naar Qostloorn.
Ze genoot van haar
achterkleinkind en
wist dat de tweede
op komst was. Op 16
juli overleed Coba in
de leeftijd van 92
jaar. De dankdienst -
vond plaats in de Hoftekerk. ‘En zie, Ik ben met
u alle dagen’ was de belofte waar ze mee
leefde. Ze getuigde van de goedheid van God
met psalm 66; de Heer is goed geweest voor
mij. Haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen wensen we Gods zegen
toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Gerritdina Zweers - Kremer

Dina Kremer werd geboren op 8 mei 1930 aan
de Ommerweg in Ambt-Hardenberg. Zij was de
jongste van 7 zussen in het gezin van Roelof
Kremer en Aaltje Ensing. Eén van de zusjes is al
jong overleden. In 1939, toen Dina 9 jaar was,
kwam haar vader te overlijden. Daar had de
kleine Dina het erg moeilijk mee en het is ook
altijd iets gebleven dat een stempel heeft
gedrukt op haar leven. Haar jeugd was niet
gemakkelijk, twee dagen na haar 10e
verjaardag brak ook nog de oorlog uit. Haar
lagere schooltijd liep daardoor erg in de war en
verder leren was er niet meer bij. Ze ging aan
het werk als gezinshulp. Op haar 21e leerde zij
Evert Zweers kennen en op 15 februari 1957
trouwden zij. Als trouwtekst kregen zij mee:
Dient elkander door de liefde. En dat is ook
gebeurd. Het gezin Zweers-Kremer, die met 3
dochters en 2 zonen werd verblijd, leefde bij de
woorden: Daar alleen kan liefde wonen, daar
alleen is het leven goed, waar men vrij en

ongedwongen, alles voor
elkander doet. In deze
liefde stonden de
kinderen om haar heen
toen Dina op 1 juli haar
ogen sloot. Op 6 juli
hebben de kinderen, 17
klein-en 11
achterkleinkinderen,
afscheid genomen van
hun lieve moeder en (over)oma met de
woorden uit Korintiérs 13: Zonder liefde is alles
zinloos en de liefde zal nooit meer verdwijnen.
Zo hebben wij dan het leven van Dina met
gebed en zang toevertrouwd aan de liefdevolle
Heer.

Jan Timmer
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Tot en met 31 augustus organiseerde het
Platform van Kerken in Hardenberg de Open
Kerk. Van maandag t/m zaterdag was de
Hoftekerk tussen 10.00-12.00 uur geopend.

Er was informatie over de geschiedenis van het
kerkgebouw, want behalve mensen die even in
de kerk wilden verblijven of een kaarsje aan
wilden steken, kwamen er ook vakantiegangers
die over de kerk geinformeerd wilden worden.
Elke morgen waren er 2 vrijwilligers aanwezig
om de gasten te verwelkomen. Regelmatig
waren er ook een predikant of kerkelijk werker
aanwezig. Op zaterdagmorgen van 11.00 - 12.00
speelde een organist op het orgel.

Henja Bakkenes

We hopen 4 oktober 2024 te kunnen starten met
het 14de Buddy Project Hardenberg. Een

project wat een koppeling maakt tussen
inwoners van de gemeente Hardenberg en
asielzoekers van het AZC Heemserveen en
Loozen. Om te kunnen starten hebben we weer
vrijwilligers nodig. lets voor jou om een keer
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mee te doen? Opgeven kan via deze URL link
tot 8 september:
https://buddyprojecthardenberg.nl/aanmeld
en/

«“Als ik bij Jolanda ben
voel ik me positief en bliji»

Geef je op.als buddy!
Aanmelden kan tot 8 september 2024

HTTPS://buddyprojecthardenberg.nl/aanmeiden/

We houden ook een informatieavond voor als je
eerst meer informatie wilt ontvangen.

Deze informatieavond zal plaatsvinden op
donderdagavond 5 september om 19.30 uur.
Waar? CGK Sjaloomkerk, Hessenweg 57,7771 RD
Hardenberg.

Ook kun je meer informatie nalezen op onze
website: https://buddyprojecthardenberg.nl
of via de sociale media op facebook, instagram
en youtube onder de naam: Buddy Project
Hardenberg.

Ayold Buit,
Coordinator



Open Kerk samenzang"
aan~ - |Stephanuskerk
Jpc ;< |Thema
“¢2 | “Kom bij
Mij”
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onag 6 oktober
19:00 uur

Kaman
(orgel)

ledereen van harte welkom



In herinnering

Johannes Martens

Op 25 juni overleed in de leeftijd van 75 jaar na
een korte en verwoestende ziekte Johannes
Martens. Daar zat iets heel verdrietigs in: er was
véél ziekte geweest, zowel bij Johannes als bij
Jopie als bij dochter Judith. En sinds maart leek
het eindelijk een keer helemaal rooskleurig te
worden totdat Johannes klachten kreeg en daar
een ongeneeslijke tumor in zijn nieren met
uitzaaiingen achter bleek te zitten. Hun tijd
samen die hen nog restte als gezin was kort,
intens en zeer liefdevol.

Wat bijzonder was, was dat de uitvaart in de
Kamp was. Daar zat iets moois in. Johannes was
een sportman — begaafd keeper in zijn jeugd,
meelevend met zijn kinderen/kleinkinderen als
die sportten, hij was er altijd! — in hart en nieren
én een gelovig kerkmens of beter “kampmens”.
Jopie en hij kwamen graag in de Kamp. Nadat
Johannes vervroegd was gestopt met zijn werk
bij de woningbouw heeft hij zich op allerlei
vlakken enorm verdienstelijk gemaakt, bij HHC
en in onze gemeente vervulde hij veel functies.
Betrokken, positief kritisch, enorm trouw.

Toen bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was
zijn Jopie, de (schoon)kinderen en
kleinkinderen zeer nabij geweest. Ze waren
altijd al écht hecht, nu nog meer. Moesten er
nog dingen uitgepraat? Die lijst bleek leeg. De
lijst met positieve verhalen en herinneringen
was heel lang. De rij met mensen die kwam
condoleren ook. Johannes vertrouwde zijn
leven toe aan God en ging gezegend en wel
naar de overkant. Zijn gezin gaat hem erg
missen!

Ds. Wim van der Wel

Johan Roepers

Op 31 juli overleed in de leeftijd van nét 85 jaar
Johannes Ludolf Roepers. Op 6 augustus vond
de uitvaart plaats in de Lariks. Dat was een
bijzondere datum: op 6 augustus 1939 werd hij
gedoopt. Eigenlijk is dat het verhaal van een
mensenleven tot op de bodem. Je wordt
geboren — je leven is een geschenk van de
Schepper -, die belooft je trouw in de doop,
waar je ook doorheen zult gaan, Hij zal met je
zijn — en Hij belooft ook dat je wordt
opgevangen na je dood.
Johan was een van origine door-en-door
gereformeerd mens. NCRV, TROUW, trouw naar
de kerk. Samen met Truida kregen ze vier
kinderen: Marco, Heidi, Gerjan en Hans en
woonden ze heel lang aan de Poolsterlaan.
Johan had zichzelf knap opgewerkt bij de
Wavin. Knap, maar ook wijs! Hij leerde zijn
kinderen om te worden wat je kunt zijn, maar
niet in de verleiding te komen om een promotie
te maken naar iets dat je niet kunt bolwerken.
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Na de dood van Truida in 2004 pakte hij de
draad van het leven knap op. In de loop der
tijden veranderde er veel in zijn leven, zoals bij
zoveel mensen van gereformeerde komaf. Visie
op wat er op zondag wel/niet mag, meer
genieten van het goede van het leven en wat
minder sober én anders tegen God gaan
aankijken. Maar ergens in hem was er een soort
oervertrouwen gelegd dat God bij je is. Daarom
moest psalm 23 worden gelezen bij zijn
uitvaart. Dat hebben we dus gedaan en ons
gewarmd aan de gedachte van de trouw van
God in de doop.

Ds. Wim van der Wel



In herinnering

Hendrik (Henk) Jansonius

Op 19juli overleed Henk Jansonius, op de
leeftijd van 88 jaar. Hij woonde in de
Bisschopshof 40. Maar de laatste weken in het
Hospice ‘Huis aan de Vecht”. Het overlijden van
Henk kwam niet onverwacht.

Henk is geboren op een boerderij in Zeerijp (Gr.)
Na de Ulo in Loppersum en zijn huwelijk met
Elly heeft hij op verschillende plaatsen
gewoond (Sliedrecht, Drachten, Oldebroek) om
in 1967 neer te strijken in Hardenberg-Heemse.
Waar hij met heel veel plezier gewerkt heeft als
ambtenaar op het gemeentehuis en ook met
plezier in Hardenberg heeft gewoond. Ook
heeft hij in het kerkenwerk zijn steentje
bijgedragen o.a. als archivaris en diaken in de
Hessenwegkerk.

Henk en Elly hadden samen 4 kinderen, 3 zoons
en een dochter.

Henk verloor in 1999 zijn lieve vrouw door een
ernstige ziekte. Hier had hij veel moeite mee.
Het alleen zijn viel hem zwaar. Zo leerde hij via
de kerk Bertha kennen en zijn ze in 2008
getrouwd en gaan wonen in de Bisschopshof.

Hier hebben ze samen mooie jaren genoten
van het leven. In 2021 overleed Bertha
waardoor hij weer alleen kwam te staan.

De laatste 4 weken is hij liefdevol verzorgd in
het Hospice “Huis aan de Vecht”

De afscheidsdienst was op donderdag 25 juli
om 14.00 uur in de Lariks en daarna vond de
begrafenis plaats op “de Larikshof”. In de
dankdienst stond de dankbaarheid voor zijn
leven centraal. Ik ga naar huis, naar de plaats
die de Heer voor mij heeft bereid. We leven
mee met zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen. Het is een bemoediging
dat Gods goedheid ons altijd zal volgen.

Hendrik Jan Broekroelofs

Hendrikje (Hennie) Godeke -
Kampman

Op 1 juli overleed Hendrikje Godeke-Kampman,
in de leeftijd van 92 jaar. Ze woonde in het
Vechtdalhuis, Karel Doormanlaan 17. Het
overlijden van Hennie kwam niet geheel
onverwacht. Ze was weduwe van Freek Godeke
sinds 1 maart 2010.

Hennie was een goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma. Zij hield van
gezelligheid, was heel behulpzaam, was trots
op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Ze was een humoristische vrouw en op zijn tijd
in voor een geintje maar was ook een
meelevende gelovige vrouw. Maar als het nodig
was kon ze ook streng optreden, wat wil je ook
in een gezin met 6 kinderen.

De familie heeft heel veel lol met haar gehad.
Waar ze van genoot.

De afscheidsdienst werd door familie, vrienden
en veel bekenden bijgewoond. De kinderen en

kleinkinderen spraken mooie woorden en
deelden herinneringen. Het was een warm
afscheid. In de afscheidsdienst lazen we Psalm
23 en we lazen uit Openbaring 21. Mogen we
ons laten leiden door de waarheden van deze
psalm en ons vertrouwen stellen in de
boodschap van openbaring. Ga met God en hij
zal met je zijn. Vertrouw op Hem.

De afscheidsdienst was op maandag 8 juli om
14,00 uur in de Hoftekerk. Daarna was de
begrafenis op ‘de Larikshof' We leven mee met
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
We bidden de familie kracht en sterkte toe.

Hendrik Jan Broekroelofs
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Afscheid van Henk Meulink

Na meer dan 10 jaar voorzitter geweest te zijn
van de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse
heeft Henk Meulink eind juni vanwege
gezondheidsredenen afscheid genomen van
die functie.

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad
blikten we met elkaar terug.

De investering die gedaan is in een goede
bezetting van deze overkoepelende kerkenraad
betaalde zich zeker uit. Voor velen is het
wijkwerk het belangrijkst en dat is ook logisch.
Maar in het faciliterend en wijkoverstijgend
karakter van de Algemene Kerkenraad zit heel
veel dat het werken in de wijk raakt. Bij alle
overwegingen en beslissingen vraagt dat
aandacht.

Het beleidsplan ‘Snoeien om te bloeien’ speelde
een belangrijke rol. Er moest een aantal
beslissingen rond gebouwen genomen worden
en we kunnen in dankbaarheid vaststellen dat
dit relatief goed verlopen is.

De coronatijd was bijzonder. Vanwege het nogal
plotselinge en dwingende karakter vroeg dat
veel. Het heeft ook wel wat gebracht in
investeringen in online diensten.
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In 2022 was er een evaluatie van het
voorzitterschap van Henk Meulink. Unaniem is
daar tevredenheid uitgesproken.

Met een bos bloemen en een boek hebben we
onze dank onderstreept voor het vele
betrokken en met grote inzet uitgevoerde werk
van Henk voor onze kerk.

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse

Nieuw beleidsplan

Medio 2023 zijn we gestart met het schrijven
van een nieuw beleidsplan dat uiteindelijk de
titel kreeg “Bezint eer gij begint”.

Met ondersteuning van Bernhard Vosselman
van Kerkvitaal zijn we vorig jaar met een
ambtsdragersbijeenkomst begonnen.

Daar hebben we prachtige vergezichten en
idealen met elkaar gedeeld over wat kerk zijn
idealiter oplevert. En onze zorgen gedeeld over
wat in de praktijk toch onbereikbaar ver weg
blijkt te zijn.

Een paar elementen daar uit:

- We willen graag een kerk voor de buurt die
inspiratie biedt en verrassend is;

+ We zien de kerk graag als een verbindende,
zorgzame schakel voor alle generaties;

« Hoe zorgen we voor betaalbaarheid,
voldoende vrijwilligers en de juiste
professionele ondersteuning?

- Wie en wat zijn we als kerk? Hoe bewaren we
onze eigenheid en identiteit in een
veranderende omgeving?

Het schrijven aan het beleidsplan hebben we in
enkele fases met inbreng vanuit de
wijkkerkenraden gedaan en afgerond. Deze
geschreven versie is klaar, het gesprek er over
gaat door.

Verder werken aan de kerk van de toekomst is
een belangrijk thema. Een ander onderwerp is
hoe we met anderen en andersdenkenden de



samenwerking intensiveren en uitbreiden
zonder onszelf te verliezen.

We raken er voorlopig niet over uitgepraat en
dat is ook op geen enkele manier de
bedoeling. Mocht u na het lezen van dit
beleidsplan vragen hebben of uw reactie
kenbaar willen maken, dan kan dat natuurlijk
bij de scriba van de Algemene Kerkenraad
(scriba-ak@pknhardenbergheemse.nl). In
ieder geval leesplezier gewenst!

U kunt het nieuwe beleidsplan vinden op de

In herinnering

Jan Hendrik Zweers

website:
https://www.pknhardenbergheemse.nl/bel
eidsplan_2/

Als u hulp wilt bij het vinden en/of lezen van
dit beleidsplan kunt u dat via voornoemde
scriba van de Algemene Kerkenraad melden,
maar via uw wijkteam is vast ook bereidheid
om hierbij te helpen.

Jan te Bokkel,
Scriba AK PG Hardenberg Heemse

Op 11 augustus overleed, geheel onverwacht, tijdens een operatie in het ziekenhuis te Nordhorn,
Jan Hendrik Zweers op de leeftijd van 56 jaar.

Jan woonde samen met Anke aan de Dorfstrasse 5 in Wielen, dicht bij moeder Eef en de boerderij
waar hij en zijn broers en zus zijn geboren. Hij runde er zijn boerderij. Pluimvee en akkerbouw.

Hij bouwde zijn huis aan de Dorfstrasse. Leerde Anke kennen. Met Anke kwamen er ook kinderen en
later ook een kleinkind. En toen werd Jan ziek. Vele weken lag hij in het ziekenhuis te Nordhorn. Ze
dachten voor niet zo lang, maar het werden vele weken en toen moest Jan met spoed geopereerd
worden. Deze operatie werd hem teveel. Zijn hart viel stil.

Vrijdag 16 augustus is er door zijn naasten afscheid genomen in besloten kring. Hij heeft zijn rust
gevonden, maar wat zullen Anke en Eef en verdere familie hem missen. Wij wensen hen kracht en

Gods onmisbare nabijheid in de tijd die komt.

"Als de woorden ons ontbreken
Bij ziekte, pijn en gemis

Mogen we bidden, huilen, smeken
Tot Hem, die onze Trooster is."

R.Ramaker-Brinks
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In herinnering

Philip - Jan de Kraaij

Op 2 augustus overleed Philip-Jan geheel
onverwacht, in de leeftijd van 51 jaar.

Hij groeide op in Muiden, met een jongere zus.
Als kind al kon hij goed observeren. Tijdens een
fietsvakantie in lerland leerde hij Ingrid Korsaan
kennen. Het klikte meteen - en ze gingen
samenwonen in Hardenberg, waar Ingrid al
woonde. Hij werkte als apothekersassistent in
het ziekenhuis in Hengelo, waar hij erg werd
gewaardeerd. Naast hun gezamenlijke liefde

voor de bergen in Zwitserland was er de muziek:

klassieke muziek en popmuziek, bij dat laatste
was Queen favoriet. Ingrid speelt klarinet bij
Crescendo-KNA en Philip-Jan ging altijd mee
naar concerten. Hij verzamelde mineralen,
kweekte allerlei soorten planten en was sinds
een aantal jaren imker. Hij genoot erg van deze
bezigheden en wist hier veel over te vertellen.
Eind 2023 verhuisden Philip-Jan en Ingrid van
Heemse naar de Verlengde Korte Steeg 7, een

mooie plek met ruimte voor o.a. de bijen. Hij was

aan de beterende hand van een longontsteking
toen het plotseling mis ging. In de dankdienst

voor zijn leven
hoorden we
liefdevolle woorden
van Ingrid, zijn
ouders Paul en
Thea en
schoonmoeder
Dity, zijn zus Thea
en nichtje Nienke,
envan zijn
collega’s. -
We zongen over de steile bergen en koele meren
en lazen Prediker 3: voor alles is een tijd. Hij
leefde in het moment. Nu is hij geborgen bij
God, maar hij wordt zeer gemist.

Gods kracht en zegen wensen we Ingrid, de drie
ouders, zus en nichtje toe.

Ds. Elly Veldman-Potters

Grietje Torn Idema

Gré Torn stierf op vrijdag 16 augustus in de
hoge leeftijd van 89 jaar in haar eigen huis,
Baalderesch 157. Daar heeft ze lang gewoond
met haar man Gerard, die in 2013 stierf.

Ze waren gelukkig! Ze kenden elkaar vanuit
Ermelo, s-Heerenloo, waar Gré kwam te werken
als 16 jarige en waar Gerards vader een
bestuursfunctie had. Dat was een mooie tijd,
zoals er veel moois was in hun leven. Ze kregen
drie dochters, Margreet, Grada en — nakomertje,
7 jaar jonger — Els.

Na het overlijden van Gerard bleef Gré dezelfde:

lief, stabiel, zorgzaam, vrolijk, op een bepaalde
manier onbezorgd. Zoals de vogels die Jezus
ten voorbeeld geeft in zijn beroemde bergrede.
Gré had wat met mussen, het vrolijke, het
beweeglijke en ze was zelf het liefst “huismus”.
Na het overlijden van Gerard was ze intens
verdrietig, zoals mensen die veel van hun
geliefde hielden dat zijn. Tegelijkertijd wilde ze
ook zich niet door het verdriet terneer laten
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slaan. “Ik leef maar één keer en het zou jammer
zijn als ik me door verdriet laat overwinnen”.
Haar geloof was daarbij een integraal deel van
haar leven. Het karakter van de mus, versterkt
door het geloof.

Haar (schoon)kinderen hebben veel goede
herinneringen, haar kleinkinderen ook. Oma
was altijd belangstellend, nooit oordelend,
nooit dwingend. Daarom kwam je er graag.

We vertrouwen erop dat ze veilig is in het grote
nest van God dat we hemel noemen. Zelfs de
mus vindt een huis, de zwaluw een woning bij
uw altaren, Heer van de hemelse machten.

Ds. Wim van der Wel



In herinnering

Johan Albert Hultink

Op 8 juli overleed Johan Albert Hultink.

Johan werd op 15 januari 1939 als derde zoon
van zes kinderen geboren in het gezin Hultink,
dat woonde in Baalder op boerderij ‘H28) aan
wat nu Beekweg heet. De oude Saksische
boerderij staat op de rouwbrief, er naast werd
later een nieuwe woning gebouwd waar hij met
broer Albert en zus Jennie woonde.

Johan werkte vanaf zijn zestiende tot zijn
pensioen bij Wehkamp in Dedemsvaart. Hij
reed op de solex heen en weer. Johan was
secuur en goed in cijfers!

Hij ging graag op reis, met de vriendengroep
naar Qostenrijk, of een keer met Ab en Jennie
naar de ‘oude’ buren in Texas. Een heel
avontuur! Maar toeren in de omgeving deed hij
ook graag. In de weekenden was hij vaste
stamgast in zaal Mulder.

Jaren was hij lid van toneelvereniging Heisal,
waar hij achter de schermen hielp. Dat paste
hem, een bescheiden mens die anderzijds heel
goed wist waar hij voor stond!

Sinds enkele maanden ging zijn gezondheid

achteruit. Hij ging in mei naar
verzorgingstehuis Clara
Feyoena. Hij leek op te
knappen en mocht naar huis,
maar was maar anderhalve
dag thuis. In het
verzorgingstehuis sliep hij op
8 juli vredig in.

In de afscheidsdienst hebben
we hem herdacht en lazen
we Psalm 133: “Hoe goed is het, hoe heerlijk, als
broers bijeen wonen!” En zussen natuurlijk ook.
Want zo leefde hij! De familieband is een beeld
voor hoe mensen met God mogen omgaan: als
kinderen van één Vader. Zo mochten we de 15e
juli Johan leggen in de handen van zijn Vader.
Die ook onze God is.

Ds. Gijsbert Rohaan

Frieda Lenters-Zwartscholten

Op 11 juli overleed Frieda Lenters-
Zwartscholten.

Frieda werd geboren in 1939 in Echteler, net
over de grens. Ze verhuisde naar Rheeze omdat
ze Gerhardus Lenters had leren kennen.

In 1974 trouwden ze, en gingen wonen op de
boerderij aan de Peppelweg; ook haar
schoonouders woonden op het erf. Net als de
boerderij thuis een plek om de handen uit de
mouwen steken! Ze hadden melkvee en
bouwland. Vanwege Gerhardus’ gezondheid
gingen de koeien er tenslotte uit. Het land
bleef. Het overlijden van haar schoonvader en
van Gerhardus in 1998 vond ze lastig te
verwerken. Gelukkig was er altijd de praktische
hulp van Gert Hutten, die al jaren trouw hielp
met het boerenwerk. Vanaf 1999 zou hij met
zijn gezin op het erf wonen. Frieda was een
actieve vrouw, zwom, sjoelde, gymnastiekte. Ze
zat bij de Plattelandsvrouwen. Frieda hield van
koken, van bloemen in de tuin. Ze ging altijd

graag met Gerhardus op stap. In de omgeving
of het buitenland. Zes jaar geleden werd ze heel
ziek aan haar nieren. Ze moest opnieuw een
thuis vinden. Dit werd Oostloorn. Frieda
overleed er op 85-jarige leeftijd. We namen
afscheid van haar op 19 juli in De Lariks. We
gedachten haar en zongen vertrouwde
geloofsliederen, in het Nederlands en Duits. We
lazen uit 2 Korinthe 5, over ons lichaam dat is
als een tent. We pakken het op en zetten het
neer. We reizen er mee door het leven tot die
versleten is. Maar het goede leven is het
eeuwige leven, is het leven met God. Wie Zijn
hand grijpt wordt vastgehouden. Zo
vertrouwde Frieda op Hem. Zo wil Hij al wie
nabestaat helpen.

Ds. Gijsbert Rohaan
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Bijbelrooster september/oktober

nBg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Vrijdag 6 september
Zaterdag 7 september
Zondag 8 september
Maandag 9 september
Dinsdag 10 september
Woensdag 11 september
Donderdag 12 september
Vrijdag 13 september
Zaterdag 14 september
Zondag 15 september
Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Donderdag 19 september
Vrijdag 20 september
Zaterdag 21 september
Zondag 22 september
Maandag 23 september
Dinsdag 24 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Vrijdag 27 september
Zaterdag 28 september
Zondag 29 september
Maandag 30 september
Dinsdag 1 oktober
Woensdag 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Vrijdag 4 oktober
Zaterdag 5 oktober
Zondag 6 oktober
Maandag 7 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
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vervolg bijbelrooster staat op
pagina 35

Handelingen 10:23b-48
Marcus 8:27-9:1
Handelingen 11:1-18
Handelingen 11:19-30
Handelingen 12:1-17
Handelingen 12:18-25
Deuteronomium 11:1-17
Deuteronomium 11:18-12:1
Marcus 9:2-13

Marcus 9:14-29
Handelingen 13:1-12
Handelingen 13:13-25
Handelingen 13:26-43
Handelingen 13:44-15:7
Handelingen 14:8-20
Handelingen 14:21-28
Handelingen 15:1-18
Handelingen 15:19-35
Deuteronomium 12:2-12
Deuteronomium 12:13-28
Deuteronomium 12:29-13:6
Deuteronomium 13:7-19
Marcus 9:30-37

Marcus 9:38-50

Micha 6:1-8

Micha 6:9-16

Micha 7:1-7

Micha 7:8-20
Deuteronomium 14:1-21
Deuteronomium 14:22-29
Marcus 10:1-16
Deuteronomium 15:1-11
Deuteronomium 15:12-23
Psalm 119:113-120



Kerkdiensten

datum tijd kerk predikant opmerkingen wijk
Zondag
8-sep 9:30 Matrix ds. F. Schipper, Hardenberg Marslanden
8-sep 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan Heilig Avondmaal Heemse
B-sep 10:00 De Opgang ds. Maarten Bondzio Radewijk
8-sep 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Startdienst Centrum
8-sep 11:00 Oostloorn ds. Elly Veldman PGHH

10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
15-sep 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
15-sep 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan/ Martijn van Breden  Startzondag Heemse
15-sep 10:00 De Opgang Bert Broers Startzondag Radewijk
15-sep 10:00 Hoftekerk ds. Elly Veldman Centrum
15-sep 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld
15-sep 11:00 Oostloorn NGK
Zondag
22-sep 9:30  Matrix ds. Piet Langbroek Marslanden
22-sep 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. R.). Perk Heemse
22-sep 10:00 De Opgang Wout Kelder Radewijk
22-sep 10:00 Hoftekerk Martijn van Breden Centrum
22-sep 11:00 Oostloomn CGK
Zzi 10:00 de Karni ds. Wim van der Wel Baalder
29-sep 9:30  Matrix geen dienst Marslanden
29-sep 10:00 De Opgang geen dienst Radewijk
29-sep 10:00 Witte of Lambertuskerk geen dienst Heemse
29-sep 10:00 Hoftekerk ds. Gijsbert Rohaan
29-sep 11:00 Oostloorn NGK
Zondag
6-okt 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
6-okt 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan Heemse
6-0kt 10:00 De Opgang dr. G. den Hartogh Radewijk
6-okt 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans Afscheidsdienst Centrum
6-okt 10:00 de Beek mw Ellen Kolthof Baalder
6-0kt 11:00 Oostloorn SXB
Zondag
13-okt 9:30  Matrix ds. F. Schipper, Hardenberg Marslanden
13-okt 10:00 Witte of Lambertuskerk Martijn van Breden Heemse
13-okt 10:00 De Opgang Wout Kelder Radewijk
13-okt 10:00 Hoftekerk ds. Gijsbert Rohaan Centrum
13-okt 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel Baalder
13-okt 11:00 Oostloorn NGK
Zondag
20-okt 9:30  Matrix ds. Yvonne van Benthem Marslanden
20-okt 10:00 De Opgang ds. Marnix van der Sijs, Hilversum Radewijk
20-okt 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Geralda Rohaan Michazondag Heemse
200kt 10:00 Hoftekerk ds. Wim van der Wel Centrum
20-okt 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek Baalderveld
20-okt 11:00 Oostloomn NGK
Zondag
27-okt 9:30  Matrix ds. Piet Langbroek Marslanden
27-okt 10:00 Witte of Lambertuskerk ds. Mw. E.S.A. van Buuren, Wierden Heemse
27-okt 10:00 De Opgang Themadienst Voorbereid door werkgroep  Radewijk
27-okt 10:00 Hoftekerk dr. G. den Hartogh Centrum
27-okt 10:00 de Kamp mw Ellen Kolthof Baalder
27-okt 11:00 Oostloomn Jan Timmer PGHH

(V5]
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Wij kennen nogal wat emoties: Woede (je bent
prikkelbaar, geirriteerd, verontwaardigd),
Vreugde (je bent uitzonderlijk blij), Verdriet (je
bent bedroefd of hebt spijt), Zorgen of gepeins
(je piekert en het ‘maalt door je hoofd’) en
Schrik (leven met angst) om er maar een paar te
noemen.
Wist u dat in het engels emoties (‘emotion’) mooi
uitgelegd wordt door het woord emotion op te
breken: e-motion, ofwel ‘energy in motion’ Een
emotie is energie in beweging. Misschien
moeten wij juist wel eens wat meer emotie
tonen, in beweging komen. Ziet u de beweging
bij de genoemde emoties ?
En iedereen heeft op zijn tijd zelf ook te maken
met emoties. Het is goed dat je emoties hebt en
ze ook toont. Ik moest hier aan denken toen
kortgeleden na een dienst bij het koffiedrinken
een mevrouw me aansprak. Ze maakt zich
zorgen omdat, ik zeg het nu met mijn eigen
woorden, het ‘veel te lang duurde voordat er in
het centrum een nieuwe predikant komt als
opvolger van ds. Noordmans. Het was al lang
bekend dat ds. Noordmans met emeritaat gaat,
er zijn veel ouderen in de wijk en die zitten nu
zonder dominee. Dat kan toch niet" Zorgen die
ook leven bij de wijkkerkenraad Centrum.
Liet zij zich leiden door emoties? Nee, niet in de
zin van dat haar emoties alles overheerste, er
geen plek meer was voor een open gesprek. Zij
uitte haar emotie, haar zorg. Ze kwam anders
gezegd in beweging. Gelukkig. Want dat
mondde uit in een fijn gesprek. Ik heb haar
uitgelegd dat om een predikant te
kunnen/mogen beroepen PKN Nederland
voorwaarden stelt. Het moet duidelijk zijn dat
de gemeente ook op langere termijn de kosten
van een predikant kan opbrengen. Dat is een
formele vereiste.
Daar heb ik zorgen over: Voor dit jaar zijn de
vastgestelde kosten (een verplichte afdracht
aan PKN landelijk) voor een predikant in
volledige dienst 101.000 euro. De verwachting
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is dat dat volgend jaar zeker 10.000 euro hoger
zal zijn. Daar kunnen we niets aan doen, PKN
landelijk stelt dit vast. Dat was wel even
schrikken, want voor 2025 willen we wel graag
een zo sluitend mogelijke begroting opstellen.
En kun je (mag je ?) verwachten dat de
gemeenteleden hun vrijwillige bijdrage ook met
10 % zullen gaan verhogen?

Terug naar de zorgen van die mevrouw en ons
gesprek. Ze vreest dat het (ouderen)pastoraat in
de knel komt. Is die zorg terecht ? Zo op het
eerste oog wel: een predikant gaat met
emeritaat en er is geen nieuwe aangetrokken.
Dat lijkt niet goed te gaan. Toch is dat niet het
hele verhaal. Als je kijkt naar de totale pastorale
bezetting van PKN HH en dat afzet tegenover
het aantal leden, dan blijkt dat het aantal leden
per pastor (predikant of kerkelijk werker) de
laatste jaren constant is gebleven. Zowel het
aantal gemeenteleden daalt als ook de
pastorale bezetting.

De verdeling van het pastoraat over de
verschillende wijken wordt regelmatig
aangepast, in overleg tussen Algemene
Kerkenraad met de wijken en de
predikanten/pastorale medewerkers. In het
centrum, om het concreet te houden, is na het
vertrek van ds. Noordmans nog sprake van 1
fulltime pastorale bezetting: Elly Veldkamp en
Martijn van Breden, beiden 50%. En de andere
predikanten en kerkelijk werkers hebben
aangegeven dat tijdens het vacant zijn, zij ook
in willen springen.

Maar waarom is het invullen van de vacature
dan niet eerder opgepakt? Die vraag van haar
staat er nog.

Het pastoraat bestaat uit predikanten en
kerkelijk werkers. Maar gemeente-zijn is meer
dan dit professionele pastoraat. Ds. Kruiter
schetste ons gemeente-zijn jaren geleden als de
grootste vrijwilligersorganisatie. Hoe staat het
nu met die grootste vrijwilligersorganisatie?
Natuurlijk zijn er nog veel vrijwilligers, maar



emoties.......... of toch wel?

ook daar vallen steeds vaker gaten. Gaten die we samen op zouden moeten vullen. We hebben
inmiddels 3 vrijwilligers als uitvaarbegeleiders, we werken aan een veilige gemeente en er zijn
diverse (online) mogelijkheden om je ergens verder in te bekwamen. Maar, wie komt er nog in
beweging om vrijwilliger te zijn voor de kerk? Hoe kunnen en willen we in de toekomst
gemeente-zijn? En wat is de rol van het pastoraat daarin ?

Het pastorale overleg (overleg van predikanten en kerkelijk werkers) wil daarover nadenken en ons
als PKN HH een advies geven. Goed om dus even pas op de plaats te maken over het invullen van
de vacature ds. Noordmans.

Maar laten we als gemeente niet stil gaan staan. Nee, laten we juist in deze periode als gemeente
in beweging komen. E-motion en laten leiden door de positieve energie van de emoties. Want
uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: invulling van de vacatures (zowel professionele pastoraat
als vrijwilligers) die toekomstbestendig is. In

Henk Dogger, penningmeester College van Kerkrentmeesters.

Bijbelrooster oktober

Donderdag 10 oktober Leviticus 16:1-10

Vrijdag 11 oktober Leviticus 16:11-22a B
Zaterdag 12 oktober Leviticus 16:22b-34 n g
Zondag 13 oktober Marcus 10:17-31 =
Maandag 14 oktober Psalm 119:121-128

Dinsdag 15 oktober Psalm 119:129-136 ';Iegelrlunds-‘:'ln:ms
Woensdag 16 oktober Prediker 1:1-11 Joeigenootschap
Donderdag 17 oktober Prediker 1:12-18

Vrijdag 18 oktober Prediker 2:1-11

Zaterdag 19 oktober Prediker 2:12-26

Zondag 20 oktober Marcus 10:32-45

Maandag 21 oktober Prediker 3:1-15

Dinsdag 22 oktober Prediker 3:16-22

Woensdag 23 oktober Prediker 4:1-12

Donderdag 24 oktober Prediker 4:13-5:6

Vrijdag 25 oktober Prediker 5:7-19

Zaterdag 26 oktober Prediker 6:1-12

Zondag 27 oktober Marcus 10:46-52

Maandag 28 oktober Marcus 11:12-19

Dinsdag 29 oktober Marcus 11:20-33

Woensdag 30 oktober Marcus 12:1-12

Donderdag 31 oktober Psalm 119:137-144 Hervormingsdag
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concert voor wr

Koor
Dirigent
Orkest

(_ e | ‘ O

3

C.Z.0.V. Zanglust
Joan Jonkman
Musica Michaelis
Corien Kok

Bernardien Hamhuis

€ 17,50 / tot 18 jr gratis



"Samen Zingen"

INTERKERKELIJKE SAMENZANG

"Liederen van toen en nu"

Hardenberg

A | 1 NS S T

Zaterdag |
14 september 2024 |
Hoftekerk
Hardenberg

Aanvang 19.30 uur

COLLECTE:

HET BLANCKVOORTHUIS Na afloop koffie/thee
HARDENBERG ]  Toeganggratis
I —e R —

GRATIS PARKEREN ONDER HET GEMEENTEHUIS
WWW.SAMENZINGENHARDENBERG.NL

NL 12 TRIO 0320 5907 39 T.N.V. G.W. YLOT O.V.V. DONATIE SAMEN ZINGEN HARDENBERG




Giften/collecten

Ontvangen giften t/m 18 augustus 2024

Ontvangen via: Bestemming Bedrag
Albert Hutten Wijkfonds Heemse € 15,00
De heer J. Ramaker Wijkfonds Radewijk € 10,00
Mevrouw J. Hutten Wijkfonds Radewijk € 50,00
Familie Ramaker Wijkfonds Radewijk € 10,00
Rolf Veneman Wijkfonds Centrum € 20,00
ds. P.J.H. Noordmans Wijkfonds Centrum € 50,00
ds. P.J.H. Noordmans Wijkfonds Centrum € 20,00
ds. P.J.H. Noordmans Diaconie € 50,00
ds. P.J.H. Noordmans Kerk € 10,00
ds. P.J.H. Noordmans Kerk € 40,00
ds. P.J.H. Noordmans Kerk € 60,00
Familie Bosscher Wijkfonds Radewijk € 10,00
De heer L.G. Schrotenboer Wijkfonds Radewijk € 50,00
Mevrouw Muis Wijkfonds Radewijk € 5,00
Mevrouw Muis Wijkfonds Radewijk € 20,00
De heer B. Broers Wijkfonds Radewijk € 10,00
Familie lJspeert Wijkfonds Radewijk € 20,00
Martijn van Breden Wijkfonds Heemse € 50,00
G. Steenbergen Wijkfonds Heemse € 15,00
Gerrie Pullen Bloemenfonds Heemse € 20,00
Mevrouw W, Bult-Gelling Wijkfonds Heemse € 10,00
Ineke Reiling Wijkfonds Heemse € 20,00
Mevrouw W. Bult-Gelling Wijk Heemse (afscheidseditie Hessenwegkerk) € 5,00
ds. Gijsbert Rohaan Diaconie € 25,00
ds. Gijsbert Rohaan Wijkfonds Heemse € 25,00
ds. Geralda Rohaan Wijkfonds Heemse € 20,00
ds. Geralda Rohaan Wijkfonds Heemse € 20,00
Anoniem 1.5.D0.0.E. € 50,00
Anoniem Moldavié € 50,00
€ 760,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling
geven aan ons gemeente-zijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.

Deze maand hebben wij geen opgave ontvangen van de gehouden collecten.
De redactie.
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MM\ contactgegevens
WYV 2 colofon

Het kerkelijk bureau (in de Schakel) is geopend elke
maandagmorgen van 10.00-12.00 uur. U kunt er terecht
met uw vragen of aankoop van collectemunten. We zijn
dan ook telefonisch bereikbaar. Nieuw is dat we voortaan
ook telefonisch bereikbaar zijn buiten de openstellings-
uren. U krijgt de gelegenheid uw boodschap of vraag in te
spreken en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Voortaan zijn we dus 7 dagen 24 uur telefonisch
bereikbaar op ons nieuwe telefoonnummer 0523 680833.
Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen via
kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van november uiterlijk
maandag 14 oktober 2024. Kopij bij voorkeur inleveren
per e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel.
0657728235

Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl. Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl
Hoftekerk/ De Schakel
Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com
Stephanuskerk
Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240

Witte of Lambertuskerk/
De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
coordinator: Marco Kappert
06-33140720

Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg
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&AM  ONTMOETINGSZONDAG
‘ ' 29 september - Hoftekerk

. es Jezelf

@ .| Godje heeft gemaakt!

Neem 1emand
Mmeel

1'?

Aansprekende GEZINSDIENST voor dlle leeftijden

Gezamenlijke kerkdienst PKN Hardenberg-Heemse
Aanvang 10.00 vur, na de dienst koffie/thee drinken

Dienst geschikt vanaf 4 jaar, voor de kleinsten is er oppas!



